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2. God doet je leven in 



De Bijbel

I Koningen 19: 1- 8  

De vlucht van Elia 
191Achab vertelde Izebel alles wat Elia had 
gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, 
met het zwaard had gedood.

2Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te 
zeggen: De goden mogen zó en nog erger met 
mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven 
niet zal maken als het leven van één van hen.

3Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor 
zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda 
toebehoort, en liet zijn knecht daar achter.

4Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, 
ging onder een bremstruik zitten en bad om te 
mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu 
mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan 
mijn vaderen.

5Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en 
zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: 
Sta op, eet.

6Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een 
koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij 
at en dronk en ging vervolgens weer liggen.

7De engel van de HEERE kwam voor de tweede 
maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want 
de weg zou te zwaar voor u zijn.

8Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de 
kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig 
nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.
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